zondag 23 november 2025, 18:30 uur

Welkom en mededelingen
OPW 720

Stil gebed

Votum en groet

OPW 355
Geloofsbelijdenis

OPW 731

Gebed

Genesis 5: 21 - 24
Hebreeén 11:5-6

OPW 569

Verkondiging

Sela - Heer wijs mij Uw weg
Dankgebed en voorbeden
Collectemoment

Zingen: Above All

Zegen

Voorganger: Ds. H.J.P. de Pater
Vreeswijk-Nieuwegein
Hineni

Welkom en mededelingen



OPW 720

In de naam van de Vader,

iIn de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor uw troon

zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

In de naam van de Vader,

iIn de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor uw troon

zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,

in de naam van de Zoon,

in de naam van de Geest voor uw troon

zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:



God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop leven wij.

Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

God maakt vrij, God maakt vrij,
God maakt vrij, God maakt vrij!

Stil gebed
Votum en groet

OPW 355

U die mij geschapen hebt.

U wil ik aanbidden als mijn God.

In voor- of tegenspoed,

uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,

U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.

Heer, U bent mijn doel.

Geloofsbelijdenis



OPW 731

Jezus, ik hou van U,

meer dan de sterren van de hemel,
meer dan het water van de zee,
meer dan ik U kan zeggen.

Jezus, ik hou van U,

meer dan de sterren van de hemel,
meer dan het water van de zee,
meer dan ik U kan zeggen.

Halleluja Adonai,
Halleluja Adonai,
Halleluja Adonai.
Amen.

Halleluja Adonai,
Halleluja Adonai,
Halleluja Adonai.
Amen.

Gebed

Genesis 5: 21 -24

21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Na
de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in
verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23 In
totaal leefde hij 365 jaar. 24 Henoch leefde in verbondenheid
met God. Op een dag was hij er niet meer, doordat God hem
wegnam.

Hebreeén11:5-6
5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om
niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat



God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn
opneming bekend als iemand die God welgevallig was. 6
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie
Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat
Hij beloont wie Hem zoeken.

OPW 569

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.

Regeer in mij met al uw kracht

iIn mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht.
Eris één ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Regeer in mij met al uw kracht

In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht.
Eris één ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij met al uw kracht

In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht.
Eris één ding dat ik U vraag:

o Heer, regeer in mij vandaag.

o Heer, regeer in mij vandaag,
o Heer, regeer in mij vandaag.



Verkondiging

Sela - Heer wijs mij Uw weg
Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan;

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan;

spreek door uw woord en Geest
mijn hart en leven aan.



Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef;

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heetft,

toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heetft.

Dankgebed en voorbeden
Collectemoment

Zingen (eigen lied)

Above all powers above all kings

Above all nature and all created things
Above all wisdom and all the ways of man
You were here before the world began

Zingen (eigen lied)

Above all kingdoms above all thrones

Above all wonders the world has ever known
Above all wealth and treasures of the earth
There's no way to measure what You're worth

Zingen (eigen lied)

Crucified laid behind the stone

You lived to die rejected and alone
Like a Rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all



Zingen (eigen lied)

Above all powers above all kings

Above all nature and all created things

Above all wisdom and all the ways of man

You were here before the world began Above all kingdoms
above all thrones

Above all wonders the world has ever known

Above all wealth and treasures of the earth

There\\'s no way to measure what You're worth

Zingen (eigen lied)

Crucified laid behind the stone

You lived to die rejected and alone
Like a Rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all

Zingen (eigen lied)

Crucified laid behind the stone

You lived to die rejected and alone
Like a Rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all

Like a Rose trampled on the ground
You took the fall and thought of me
Above all

Zegen



U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst

Zondagochtend 30 november 2025
Voorganger: Ds.M.J. Paul Oegstgeest
Organist: Abndré Weerheim



